VOORAF

Op reis met de
wereldbus

Mijn eerste camper was een buscamper. Een rechthoekige
Fiat 242 met alleen twee achterdeuren. Ik had hem over-
genomen van een ouder echtpaar. Gehaakte gordijntjes,
tafelkleedje, je kent dat wel. Apk bestond toen niet,

anders was hij nooit op de weg gekomen, maar ondanks de
belabberde staat haalden we er twee keer Zuid-Spanje mee.
Met pijn in mijn hart nam ik afscheid, want ik was meteen
weg van het reizen met een camper.

Inmiddels zijn we jaren later en vele campers verder.
Van meerdere alkoven tot een buscamper en nu een

halfintegraal. Samen met mijn partner reizen we er zomer




en winter mee naar alle uithoeken van Europa. Voor ons is
het een way of life. Dus toen de NKC mij vroeg of ik voor
deze gids kriskras door Noord-Frankrijk wilde rijden, hoefde
ik niet lang na te denken.

En toen was daar covid-19 dat alle plannen op slot gooide.
Lockdowns, code rood, negatief reisadvies, blijf thuis!
Wachten dus en vooral hopen dat er later in de zomer wel
weer iets zou kunnen. En zo vertrok ik half juli, voorzien van
desinfecterende gel en mondkapjes, op zoek naar die leuke,
praktische en verassende camperplekken in Noord-Frankrijk
die de lezers van de NKC-nieuwsbrief hadden getipt. En

het werd een bijzondere reis door wisselende landschap-
pen, van rotskusten tot wijngaarden en van eindeloze
graanvelden tot de ballonen van de Vogezen. Maar ook de
onontkoombare monumenten van de Eerste en Tweede
Wereldoorlog maakten grote indruk op mij. Zeker in deze
tijd van corona, waarbij je ervaart wat het is om vrijheden te
moet inleveren. En met mijn wereldbus ben ik juist op zoek
naar die vrijheid. Gelukkig kon ik toch alle camperplekken
bezoeken en ik hoop dat je door het lezen van deze
inspiratiegids en met behulp van de app Campercontact net
zo onder de indruk raakt van Noord-Frankrijk als ik.

Goede reis!
Bert Romani
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Op het platteland -
het boerenleven

Wanneer je de hoofdweg naar het zuiden verlaat en het
platteland van Noord-Frankrijk in duikt, merk je pas echt hoe
onmetelijk groot Frankrijk is. Weides, akkers en graanvelden zo
ver het oog reikt. Kilometers asfalt rechtdoor over glooiende
heuvels, afgewisseld met boerderijen, wijngaarden, dorpjes en
kastelen.

En overal gastvrije landeigenaren en boeren die wel een plekje
beschikbaar hebben voor de rondreizende camperaars. Of je
nu bij de paardenboerderij van Maria in Annouville-Vilmesvil
bent of bij de Boucherie la Ferme in het Normandische Saint-
Gatien-des-Bois, de ontvangst is altijd hartelijk. En bovendien
kun je eten van het land. Groenten uit de eigen moestuin, fruit
in stalletjes langs de weg en vlees van de biologische slager.
Leven als een God in Frankrijk lijkt hier te zijn uitgevonden.

En stilzitten is er niet bij op het platteland, want de vele
fietsroutes en wandelpaden dagen je telkens weer uit om de
omgeving te verkennen.
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AVESNELLES

Het laalste kunstje van
Napoleon

tHou je van
mensen kijken,
3et dan hier de
camper eens

neer

De Avesnois is een relatief onbekende streek. We gaan
kennismaken.

Camperplaats Restaurant Etangs Avesnellois ligt in een
park direct bij een prima restaurantje en aan een grote
visvijver. Hele gezinnen zitten daar naar dobbertjes te
turen en op het moment dat er ook maar iets beweegt,
stijgt de spanning. Heb je niks met vissen, dan is mensen
kijken hier een geweldige tijdpassering.

Avesnelles ligt bij de Belgische grens vlak ‘onder’
Maubeuge in het hart van de Avesnois, een bosrijk gebied

met kronkelende rivieren, molens en boomgaarden. Een
officieel beschermd natuurpark. Vlakbij heb je de versterkte




stad Avesnes-sur-Helpe met op de Grand Place
panden uit lang vervlogen eeuwen. Napoleon
overnachtte in Avesnes-sur-Helpe op 13 juni
1815 toen hij op weg was naar Waterloo.

Een plaquette aan de muur in Rue de Berry
herinnert eraan. Besefte hij dat ie aan z'n
laatste kunstje bezig was?

In de buurt ligt Maroilles waar een vermaard
streekproduct vandaan komt, de Maroilles-kaas,
zachte kaas met een oranje korst. De bekend-
heid is mede te danken aan het label Appellation
d’Origine Controlée. Een kwaliteitscontrole

die betekent dat de kaas alleen gemaakt mag

worden van melk uit de Thiérache, een historische

naam voor een gebied waar een deel van de Avesnois onder
valt. Melk is melk zou je denken, maar nee. Het gras waarop
de koeien grazen is hier door de vochtige westenwinden
weer heel anders dan bijvoorbeeld in de Alpen.




