
Ik ben in Wismar, een van de havensteden in de noorde-

lijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern die ik bezoek 

voor deze inspiratiegids. Aan de kade een cruiseschip. 

Werkeloos! Wachtend op betere tijden wanneer het 

met duizenden toeristen weer mag uitvaren naar mooie 

bestemmingen. Niets voor mij, ik ben liever onderweg met 

de camper. 

Een vakantie met de camper was nog nooit zo populair. 

Nieuwe en gebruikte campers gaan als warme broodjes 

over de toonbank. Verhuurplatformen kunnen de vraag 

V O O R A F

  Moin!
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nauwelijks aan en je moet behoorlijk geduld hebben als 

je een nieuwe camper bestelt. Het onderweg zijn met een 

camper zien velen als een aangename vakantiebesteding. 

Het is dan ook merkbaar drukker geworden op de weg en op 

de camperplaatsen. 

Onderweg door Noord-Duitsland kwam ik behoorlijk wat 

overvolle camperplaatsen tegen en moest ik steeds vaker 

vooraf reserveren. Daar kwamen nog de richtlijnen omtrent 

corona bij die per Bundesland verschilden. Het was dus 

best even puzzelen om de beste camperplaatsen te vinden. 

Gelukkig had ik vooraf goede tips gekregen van de lezers 

van de NKC-nieuwsbrief. Op sommige camperplaatsen 

aan het water was het druk. Maar op het platteland en in 

de natuur werd ik verrast door rust, ruimte en prachtige 

landschappen. Ook in de steden kon ik prima overnachten. 

Veilig en vaak op loopafstand van de bezienswaardigheden 

en de musea. Al met al een fantastische reis door Noord-

Duitsland met zowel de Oostzee- als de Noordzeestranden 

met hun typische strandkorven, maar ook opvallend veel 

meren en rivieren met karakteristieke vakwerkdorpjes en de 

gotische rodebaksteenarchitectuur. 

Ik hoop dat ik veel camperaars kan inspireren met deze gids 

en zodra je Noord-Duitsland binnenrijdt, vergeet dan niet 

te groeten met een heel kort ‘MOIN!’

Fijne reis,

Bert Romani
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Noord of oost?

Noord-Duitsland is uniek met twee kusten. Een aan de 

Noordzee en de andere aan de Oostzee. Deze twee kusten ver-

schillen nogal van elkaar. De Noordzeekust is gelegen aan het 

wad waarbij een dijk met schapen het hoogwater tegenhoudt. 

De Oostzeekust is compleet anders met veel meer duin, fijn 

zandstrand en zelfs  krijtrotsen. Ook het klimaat verschilt sterk. 

De stranden aan de Oostzee hebben veel meer zonuren, en het 

zeewater is er warmer. Maar er zijn ook overeenkomsten zoals 

de gebakken vis, het broodje haring en de kleurrijke strandkor-

ven. Deze typische strandstoelen staan langs de hele kust en 

zijn het beeldmerk van het strandtoerisme in Noord-Duitsland. 

Maar er is meer water te vinden zoals de Mecklenburgische 

Seenplatte, een omvangrijk merengebied tussen Berlijn en 

de Oostzeekust. En vergeet de rivieren en kanalen niet. Een 

staplaats aan het Nord-Ost-Kanal is een favoriet uitje voor de 

Duitse camperaar. En bij de riviermonding van de Elbe varen de 

grote zeeschepen bijna onder je luifel door. 

A A N  H E T  W A T E R 
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In de ‘Auen’ van 

de Ems doe je 

alles op de fiets, 

en rustig aan!

772

Wie van luxe, netheid en orde houdt, is hier helemaal 

op z’n plaats.

Vanaf Enschede 85 kilometer naar het oosten en je 

arriveert op de camperplaats Reisemobilhafen Camp 

Marina. Daar durf je eigenlijk het gras niet te betreden. 

Wimbledon zou er jaloers op zijn. Het is een met uiterste 

precisie gemaaid gifgroen gazon, tiptop. De ligging is prima, 

met aan de ene kant het Dortmund-Ems kanaal en aan de 

andere kant de inham die dienst doet als jachthaven. Hier 

zou je zomaar een paar dagen helemaal niets kunnen doen, 

een boek lezen of loom naar de voorbijvarende schepen 

staren. Maar dat hoeft niet, want de regio is geschikt voor 

Loom bootjes kijken

G R E V E N
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Adres Fuestruper Straße 37, 

48268 Greven 

Sitecode op Campercontact 

772

Aantal plaatsen 120

Open 1 jan - 31 dec

mooie fietstochten. 

De bekende 

EmsAuen Radweg 

komt hier voorbij. 

Een fietsroute langs 

de rivier de Ems 

van ruim honderd 

kilometer; ‘Auen’ 

betekent uiterwaar-

den. Wanneer je 

deze volgt – doe het 

rustig aan – kom je 

vanzelf ook langs 

de stad Münster, 

tien kilometer 

van Greven. Dus 

wanneer je niet op 

de camperplaats in 

de stad wilt staan, is 

deze Reismobilhafen een echte aanrader. Münster is meer 

dan de moeite waard met vele musea en winkelstraten, 

terrasjes en parken. 

Maar er is in de omgeving meer te zien en te beleven. Zo 

ligt in het buurtschap, of wel Bauerschaft, Pentrup aan de 

Ems iets ten noorden van Greven een Saksische boerderij, 

de Sachsenhof. Nou ja niet origineel, wel nagebouwd, 

maar erg overtuigend. Greven zelf is alleraardigst met de 

Martinuskerk en is bovendien prima bereikbaar op de fiets. 

Het Münsterland, de regio rondom de stad, heeft de laatste 

jaren flink geïnvesteerd in fietstoerisme, het aanbod van 

routes is dan ook groot. 

139


