En 30 geschiedde!

Eigenlijk kan ik me niet eens meer herinneren wanneer
het is begonnen, die drang naar reizen. Misschien was het
er altijd al. Backpacken door Scandinavié, koeien drijven in
Wyoming, door de Himalaya trekken en slapen onder de
sterren in de Atacama-woestijn. Jarenlang fantaseerde ik
over alles wat de wereld me te bieden had. Maar het leven
nam de overhand. Studeren, relaties, carriere, geld verdie-
nen. De droom bleef sluimeren, altijd stilletjes aanwezig
op de achtergrond. Ooit, op een dag ga ik het doen, hield
ik mezelf voor. Weken werden maanden en de maanden
werden jaren. En toen ging de wereld op slot.




Ik verloor mijn baan in de eerste golf van de pandemie.
Bezuinigingen. In eerste instantie voelde het alsof het
leven me bestolen had. In één klap vielen al mijn plannen,
zekerheden en verplichtingen weg. Maar wat overbleef was
de lang gekoesterde droom. Dit was het moment. Ik had
niets te verliezen en de wereld te winnen. Te midden van
corona besloot ik om mijn leven drastisch om te gooien en
fulltime te gaan reizen. En zo geschiedde.

Inmiddels ben ik in het bezit van een Fiat Ducato-
camperbus en reis ik samen met mijn hond Nova door
Europa. Het is een voorrecht dat ik heel graag deel. Toen
de NKC me vroeg of ik mee wilde werken aan deze reisgids
hoefde ik daar dan ook niet lang over na te denken. Vier
weken lang trokken Nova en ik door Midden-Frankrijk; op
zoek naar de meest mooie, bijzondere en inspirerende
camperplaatsen. We reden door gletsjervalleien, bezochten
wijnkelders, zwommen in turquoise wateren en liepen door
de geschiedenis van eeuwenoude steden. Wat een reis, wat
een land. Dus of je nou een fulltime of parttime paradijs-
vogel in een camper bent, ik hoop dat deze gids nieuwe
dromen, wensen en reizen zal inspireren.

Bon Voyage!
Bernadet en Nova
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Groots maar ook klein

De diversiteit van de landschappen in Frankrijk is groot. Je kunt
ze ervaren als groots en meeslepend, maar vaak ook als klein en
intiem. Gletsjers, watervallen en valleien vind je in het oosten,
in de Alpen of het voorgebergte daarvan. In het binnenland vind
je heuvels, graanvelden en panoramische vergezichten.

Maar waar je ook gaat, de natuur van Frankrijk biedt ruimte aan
de vrijheidszoeker, avontuur aan de actievelingen en rust aan de
rustzoekers. Bewonder het dak van Europa in Les Houches of ga
even volledig off the grid in de Vallée des Glaciers van Bourg-
Saint-Maurice. Ben je niet zo van de grote hoogtes? Geeft niet,
het binnenland is glooiend en uitnodigend. Als je daar rondrijdt
weet je weer waarom ze het hebben over ‘La douce France’.

Soms kost het wat moeite de camperplaatsen te bereiken die
we voor deze gids bezocht hebben. Zo slingerden we over heel
wat bergweggetjes en smalle landwegen. Maar zoals je weet:
zoiets moet je overhebben voor de goede dingen in het leven.



@ ETALANTE

Geheim van de
Cote-d’Or

Niet ver van dit ogenschijnlijk verlaten dorpje schuilt
een klein paradijs.

Als je Etalante binnenrijdt vraag je je af of hier wel mensen
wonen. De straten zijn leeg, de luiken van de huizen geslo-
ten en je hoort of ziet er bijna niemand. Maar het stadje is
wel degelijk bewoond, de tekenen van leven zijn hier enkel
subtieler. De grasvelden zijn gemaaid en voorzien van
kleurrijke bloemperken, de moestuinen zijn goed gevuld en
overal groeien ijverig gesnoeide druivenranken. Het leven in
dit stukje van de Céte-d’Or is klein en vredig. ‘Goudkust’ ja,
het is de naam van het departement, niet te verwarren met
de chocola. Goud vanwege de kleur van de wijnranken in dit

deel van de Bourgogne, althans in de herfst.




Adres Rue de Congés 8,21510,  Sitecode op Campercontact Aantal plaatsen 4
Etalante 72923 Open 1jan - 31 dec

En ‘céte’ is een geologische term voor ‘reli&f. Etalante Wel even
herbergt een goed bewaarde geologische bijzonderheid. boodschappen
Eeuwen van erosie vormden hier het Cirque de la Coquille,  inslaan, want
een soort half cirkelvormig ‘theater’. De camperplaats met e dichistbij-

goede voorzieningen ligt aan de voet van dit natuurlijke 3ijnde winkel is
fenomeen met steile puinhellingen, zeldzame flora en de dertig minuten
kabbelende beek de Coquille. Een wandeling eromheen — verderop

één kilometer - is een must.

Vanaf je camper loop je ook zo de vallei in voor een wan-
deling. Een wandelroute van een uur is uit te breiden naar
de twaalf kilometer lange Randonnée du Val des Choues.
De route voert je omhoog over de kalkstenen helling naar
een uitzicht over de landerijen van het Pays Chéatillonnais.

Als je terugkomt bij de camper kun je altijd nog luieren.
Wel even boodschappen inslaan van tevoren, want de
dichtstbijzijnde winkel is dertig minuten verderop.
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