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Met Harrie op pad

Eind 2017 kocht ik Harrie, mijn blauwe Volkswagen-
camper uit 1981. Ik wist nog niet precies wat ik ermee
ging doen, maar een beetje rondrijden en kamperen
leek me wel wat. Niet dat ik daar enige ervaring mee
had. Wij gingen vroeger altijd op vakantie in een
huisje. Ik wilde graag de verborgen, mooie plekjes in
Europa ontdekken en hoe doe je dat beter dan met een
camper?

Nu, nog geen twee jaar verder, doe ik niets liever dan met
Harrie op pad zijn. Het buitenleven past me als een jas.

De vraag van de NKC of ik wilde meewerken aan deze




inspiratiegids, kwam dan ook als een geschenk uit de hemel.
We vroegen enthousiaste camperaars wat hun favoriete
camperplaatsen in de Benelux zijn en waarom. Dat leverde
een bonte verzameling bestemmingen op, die ik allemaal
heb bezocht. Het was een flinke rondrit. Mijn precieze route
kun je vinden op de website van de NKC. Evenals de blogs die
ik onderweg schreef over mijn avonturen en ontmoetingen.

Ik heb prachtige zonnige dagen gehad, zodat ik lange
tijd met een rode neus liep. Er zijn fikse onweers- en regen-
buien op mijn dak gevallen, waardoor ik uren binnen moest
zitten. Ik heb gewandeld in wonderschone natuurgebieden,
genoten van eindeloze uitzichten. Sommige camperlocaties
waren werkelijk een lust voor het oog, andere vooral handig
door de ligging.

Maar wat deze reis en deze gids écht hebben gemaakt
tot wat hij is, zijn alle lieve mensen die ik onderweg heb
ontmoet. De camperaars die ik mocht interviewen, die
mijn hand verbonden na een val van mijn longboard, die mij
tips gaven over de omgeving. De hartelijke camperplaats-
eigenaren die zorgden voor een prettig verblijf.

Ik hoop dat je een mooie route kunt samenstellen met
behulp van deze inspiratiegids en de app Campercontact
en dat je onderweg net zoveel geniet als ik.

Veel plezier!
Carlijn Assink
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By de stad

Musea bezoeken, winkelstraten afstruinen, architectuur
bekijken. In de avond lekker uit eten en als afsluiter nog een
ijsje op het terras op een mooi plein. Een korte stedentrip is
vaak al genoeg om je het ultieme vakantiegevoel te geven.
En het mooie is, als camperaar hoef je geen hotel te boeken,
want je parkeert je rijdende huis gewoon op mooie camper-
plaatsen dicht bij het centrum.

We hebben een aantal verrassende camperplaatsen bij steden
in de Benelux voor je uitgezocht. Zo kun je slapen op een
steenworp afstand van de binnenstad van Brugge, of helemaal
in het groen vlak bij Dordrecht. De hoofdsteden hebben we
overgeslagen; die heb je vast al bezocht als je van stedentrips
houdt.



@ GROBBENDONK

Kastelen, diamanien,
wellness

De regio Grobbendonk heeft een bijzondere historie.
Vroeger zaten er veel diamantslijperijen, nu drie
wellnesscentra.

Even niet die  De camperplaats in Grobbendonk ligt naast het brandweer-
nietige camper-  station en is vrij groot, dus er is meestal plaats. Er is alleen
douche, maar niet op elke plek stroom. De camperplaats Brandweer
grote baden, is gratis, met een aantal betaalde faciliteiten, zoals het
Jacuzzi's en  sanistation. De brandweer is niet verantwoordelijk voor de
warme sauna’s  plaats, dat is de gemeente. Dus als er iets niet werkt, meld
je bij de gemeente.
Grobbendonk, dat zijn naam dankt aan een ridderlijk
geslacht, ligt in de Kempen en is trots op zijn twee kastelen.
Het eigenlijke Neerhof is ergens in de afgelopen eeuwen
verwoest, nu doen we het met het 66k indrukwekkende

bijgebouw in de vorm van een U. En Bouwelhof was ooit
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een fort met een gracht eromheen. Het neoclassicistische
kasteel dat er nu staat, dateert van 1820. Binnen krijg je een
beeld van hoe mensen vroeger leefden.

Een stukje verder ligt het bezoekerscentrum Briljante
Kempen. De diamant speelde ooit een
grote rol in deze regio, nadat in de
Afrikaanse kolonie van Belgié een
diamant-ader was ontdekt. Ruwe dia-
manten werden in Antwerpen - halfuur
rijden — geslepen en later, toen de
werkdruk toenam, ook in de Kempen. Zo
werden de Kempense boeren diamant-
bewerkers; de handel groeide enorm.
Uiteindelijk werden de slijperijen naar
lagelonenlanden verplaatst en hield de

nijverheid op, maar over de historie kun
je nog steeds veel leren. Heel interessant!

Ook fijn: de wellnesscentra in Grobbendonk, maar liefst
drie. Bijvoorbeeld Aquarein, of Nooz. Even niet die kleine
douche in de camper, maar grote baden, warme sauna'’s.
Neem een massage als weldaad na een lange wandeling.




